
  

 MAANDBLAD 

Zoelen 

Mei - juni 2024 

 

Kopij inleveren 

10 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rommelmarkt spullen inleveren: 

Inleveravond bij de kerk op: 

Vrijdag 3 mei 19.00-19.30 uur 

 

Rommelmarktzoelen@gmail.com 

06-19802361 

Bel of mail voor de mogelijkheden! 



  



  



ALGEMENE GEGEVENS 

PROTESTANTSE GEMEENTE te LINGESTREEK, KERN ZOELEN 
 

Pastoraat: 

Predikant: Everdien Hagen, tel. 06-57569564 e-mail:domineehagen@pglingestreek.nl 

Kerkelijk werker: Sandra Schelling, tel. 06-15460673  

Jongerenwerker: Scarlett Lerrick, tel. 06-54945600, e-mail: scarlett@pglingestreek.nl 

Kerkenraad: 

Voorzitter: Dhr. J. van Zetten, Huisgardsesteeg 10, 4011JX ZOELEN,   

tel. 06-23806135, e-mail: voorzitter@pglingestreek.nl 

Scriba: Mevr. Dorien Rots, Buitenhuizenpoort 1, 4116CA BUREN,  

e-mail: scriba@pglingestreek.nl 

Kerkrentmeester: Dhr. W.B. Lassche, Weth. v.d. Burgstraat 9, 4011BG ZOELEN,  

tel. 06-53168921, e-mail: willem.lassche@gmail.com 

Diaconie: Mevr. J. Vink, Jeudestraat 58a, 4011GM ZOELEN, tel. 0344-681307 

Plaatselijk coördinator kernraad:  

J. de Koning, Langesteeg 7, 4011JS ZOELEN, tel. 06-40411151,  

e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Völckerfonds: 

dhr. W.B. Lassche, Weth. v.d. Burgstraat 9, 4011BG ZOELEN, tel. 06-53168921 

Onderhoudsfonds voor de Stefanuskerk: onderhoudsfondskerkzoelen@gmail.com 

voorzitter: P. de Fijter, Kerkstraat 24, 4011 EM Zoelen, tel. 0344-681326 

Opgave bloemengroet: 

Mevr. Ria Hol, Achterstraat 12, 4011EP ZOELEN, e-mail: riaholkortekaas@gmail.com 

Collectebonnen: 

Collectebonnen per vel € 40,00, € 80,00 en € 200,00 (voor bonnen van € 1,00,  

€ 2,00 en € 5,00) Bestellen door overschrijving op bankrekeningnummer:  

NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v. PG te Lingestreek, daarna berichtje naar  

mevr. T. van Zetten, tel. 0641080011, email: tonnyvanzetten61@hotmail.com 

Kopij maandblad 

Inleveren bij: dhr. E. Snijders, Uiterdijk 56, 4011EW ZOELEN, tel. 0344-681482,  

e-mail: e.snijders99@upcmail.nl 

Kopij de Kerk Roept: 

J. de Koning, Langesteeg 7, 4011JS ZOELEN, tel. 06-40411151,  

e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Rommelmarkt: e-mail: rommelmarktzoelen@gmail.com 

Voorzitter: Dhr. J. Nijhoff, Uiterdijk 28, 4011EV ZOELEN 

Verhuur en gebruik van de kerk:  

Mevr. J. Vink, Jeudestraat 58a, 4011GM ZOELEN, 0344-681307 of 06-45683351 

Begraafplaats: P. de Fijter, Kerkstraat 24, 4011 EM Zoelen, tel. 0344-681326 

Bank rekeningen t.n.v. PG Lingestreek 

Kerkrentmeesters:  

 kerkbalans  IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 

 collectebonnen IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 

Diakonie:    IBAN nr. NL63 ABNA 0124 2315 94 

Onderhoudsfonds: IBAN nr. NL63 RABO 0362 9777 71 



KERKDIENSTEN 

Alle diensten vanuit ZOELEN worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 

 

Zondag 5 mei – 10.00 uur in Asch  

Voorganger: dhr. Bram de Koning uit Nieuw Lekkerland 

 

Gezamenlijke dienst 

Donderdag 9 mei – 10.00 uur in Buren  
Voorganger: ds. Bert Kuipers uit Rotterdam 

 

Hemelvaartsdag 

Zondag 12 mei – 10.00 uur in Zoelen 
Voorganger: ds. R. van Laar uit Rhenen 
Organist: Cees Meijering 

Collecten: plaatselijk werk ouderenbezoek, kerk, onderhoudsfonds 
 

 

Zondag 19 mei – 10.00 uur in Erichem  
Voorganger: ds. Everdien Hagen    
 

Pinksteren 

Gezamenlijke dienst 

Zondag 26 mei – 10.00 uur in Zoelen 

Voorganger: dhr. Jack de Koster uit Culemborg 
Organist: Piet van de Wege 
Collecten: Thomashuis India, kerk, kerk 

 

 

Zondag 2 juni – 10.00 uur in Kerk-Avezaath  
Voorganger: ds. Everdien Hagen 
 

Gezamenlijke dienst 

Zondag 9 juni – 10.00 uur in Zoelen 
Voorganger: ds. Leon de Borst uit Zierikzee 

Organist: Cees Meijering 
Collecten: Vrienden van Oranjehof, kerk, onderhoudsfonds 
 

 

Zondag 16 juni – 10.00 uur in Buren  

Voorganger: ds. Anneke Lodewijk uit Leerdam  

 

Gezamenlijke dienst 

Avondmaal 

Zondag 23 juni – 10.00 uur in Kapel-Avezaath 

Voorganger: ds. Everdien Hagen 
 

 

Zondag 30 juni – 10.00 uur in Zoelen  
Voorganger: mevr. Sandra Schelling 

Organist: Cees Meijering 

Medewerking: Hervormd kerkkoor Ochten o.l.v. Rob Leunen  

Collecten: KIA-werelddiaconaat, kerk, kerk 

 

Gezamenlijke dienst 

  



 

 

 

 

 

Kopij voor het volgende maandblad:  

Inleveren: maandag 10 juni 2024 

Verschijnt: dinsdag 25 juni 2024 

Periode: 30 juni-25 augustus 2024 

 

Kopij inleveren: e.snijders99@upcmail.nl 

 

De kopij kan ook getypt of duidelijk handgeschreven ingeleverd worden bij: Ed 

Snijders, Uiterdijk 56, Zoelen, tel. 0344-681482 

 

 

Kopij voor de volgende ‘Kerk Roept’:  

Inleveren: dinsdag 7 mei, 21 mei, 4 juni, 18 juni 

bij Jolanda de Koning, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

 



MEDITATIE 
 

Een familieruzie 
(2 Samuël 15 – 16: 14)  

 

Ouders en grootouders vragen zich soms af: in wat voor samenleving leven mijn 

kinderen en kleinkinderen straks?   

Deze vraag kwam ook bij mij op, toen ik de hoofdstukken 15 en 16 van het Bijbelboek 

2 Samuël bestudeerde. De ene schokkende gebeurtenis volgt de andere in snel tempo 

op: er zijn talrijke intriges en ernstige incidenten en … het heeft vele parallellen met 

onze tijd.  

Het verhaal kon zich ook afspelen in 2024; er kan een pakkende actiefilm van worden 

gemaakt. Er lijkt niets nieuws onder de zon. Vroeger was het echt niet beter dan nu. 

In dit Bijbelgedeelte staat een familieruzie centraal, een familieruzie in het koninklijk 

huis. Een zoon staat op tegen zijn vader.  

Kinderen en ouders raken met elkaar gebrouilleerd. Welke familie is er geheel vrij 

van?  

Het komt in alle kringen voor en is van alle tijden. Je ziet en spreekt elkaar niet meer.  

Er ontstaat een breuk; nu eens vindt er verzoening plaats, dan weer is de 

verwijdering blijvend.  

De aanleiding kan soms onbeduidend zijn: een misverstand, een ongelukkige 

uitspraak; het valt helemaal verkeerd; de boosheid wordt niet onder woorden 

gebracht, de zaak wordt niet met elkaar uitgesproken. Het kwaad is geschied. 

De aanleiding kan ook diep ingrijpend zijn; ouders of kinderen worden ernstig 

beschadigd en zijn getekend voor het leven. Er is geen gesprek meer mogelijk, de 

breuk is definitief.  

Lijd jij onder een familieruzie? Een paar vragen ter overweging: wat is de aanleiding, 

valt dat nog te reconstrueren? Zijn er nog mogelijkheden tot verzoening? Heb je 

daarvoor je uiterste best gedaan?  

In de Romeinen-brief lezen wij: houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, 

vrede met alle mensen.    

Tussen Absalom en David kwam het niet meer goed; de breuk tussen vader en zoon 

was definitief.  

Wat dan resteert, is een stekende pijn in het hart, die niet meer overgaat.  

Die pijn is er ook onder ons: verdriet van ouders over hun kinderen, verdriet van 

kinderen over hun ouders.  

Het verdriet is daarom zo groot, omdat de bloedband nooit te ontkennen valt. Ook 

deze vader, David, bleef ondanks alles van zijn zoon houden. De liefde blijft, maar 

wordt niet meer beantwoord. 

Bij alle pijn, verdriet en zorg in ons leven mogen wij verzekerd zijn van de blijvende 

Liefde van die grote Zoon van David, Jezus Christus. 

 

Ds. Dick van der Wel  

 



PASTORALIA 
In memoriam 
Op 11 april is overleden: Fijtje Cornelia Winants-Willemse (Fijke), echtgenote van 

John Winants. Ze woonde Mauriksestraat 9 in Zoelen. Op de rouwkaart stond: Na een 

aantal moeilijke maanden is, in volle rust en grote tevredenheid over een goed en 

lang leven, thuis ingeslapen mijn lieve echtgenote, onze bijzondere moeder, 

schoonmoeder en oma. 

Samen met haar man was zij mede-eigenaresse van Winants Schoenen in Tiel en 

Veenendaal. 

We wensen haar man John, kinderen en kleinkinderen sterkte toe de komende tijd. 

De uitvaart vond plaats op donderdag 18 april. 

 

Jolanda de Koning 

 
In memoriam 
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. 

 

Wilhelmus Paulus Gallmann (roepnaam Paul), geboren op 08-08-48 in Deventer, tot 

zijn dood woonachtig in zijn geliefde Zoelen. Desondanks bleef hij altijd fan van Go 

Ahead Eagles, de Deventer Kermis en Boekenmarkt en natuurlijk de Deventerkoek. 

Paul had mooie herinneringen aan zijn geboortestad en vooral zijn schooltijd was voor 

hem een fantastische tijd met heel veel lol en plezier. Zijn beste vrienden uit deze tijd 

waren dan ook aanwezig op zijn begrafenis en zij haalden mooie herinneringen aan 

hem op. Na 21 jaar verhuisde Paul naar Amersfoort, waar hij werkte als groepsleider 

van delinquente jongeren. Dat was ook de tijd dat hij Hiske leerde kennen. Op 17 

december 1976 trouwden zij op een winterse dag in Amersfoort en vanuit die plaats 

maakten zij samen de overstap naar de Betuwe: eerst naar Maurik en daarna (voor 

een periode van bijna 40 jaar) naar Zoelen. In Maurik zijn de kinderen van Paul en 

Hiske geboren: Sjoerd, Marijke, Annemiek en Afke. In zijn Maurik-jaren maakte hij in 

zijn carrière de overstap naar de huis-aan-huis-krantenwereld, de sector waarin hij 

tot zijn pensionering werkzaam was. Aan het eind van zijn carrière was hij 

Commercieel Regio Directeur bij Wegener: een resultaat van zowel hard werken als 

goede commerciële en sociale vaardigheden. Paul bouwde een groot netwerk op, dat 

tijdens de begrafenis duidelijk geïllustreerd werd door de enorme opkomst tijdens het 

mooie afscheid van Paul in de Stefanuskerk. Samen met Hiske woonde hij in Zoelen 

vele jaren aan de Jeudestraat 75. De tuin, de schuur inclusief diepvries én het 

heerlijke huis waren echt zijn ‘thuis’. Maar ook vrienden, buren en natuurlijk de 

Vrienden van Zoelen (VVZ en VVVVZ voor de kenners) waren daar voor Paul en Hiske 

altijd erg belangrijk geweest. Na Pauls geweldige afscheid bij de krant is hij met Hiske 

gaan genieten van zijn pensioen. Hij startte met nieuwe hobby’s zoals Dinky Toys en 

cactussen verzamelen, maar ook met schilderen. Hij werd actief voor de sponsoring 

van het Buren Toen theater, is vaak gaan tennissen in Kerk Avezaath en richtte de 

Vrolijke Trappers op. Daarnaast maakte hij samen met Hiske enkele mooie reizen 

naar Vietnam en Zuid-Afrika en genoot hij van het relaxen op de Canarische Eilanden. 



Paul was voor zijn acht kleinkinderen altijd de grappige Opa Cactus, die ze graag 

verwende met iets lekkers. De afgelopen 1,5 jaar had Paul veel pech. Dankzij de 

fantastische hulp van artsen en verpleegkundigen, zijn eigen humor en veerkracht en 

met veel steun van zijn gezin, familie en vrienden, heeft hij nog enkele mooie 

herinneringen kunnen maken. Wij zullen altijd samen met hem zijn in ons hart, want 

liefde stopt niet bij de dood. 

 
Sjoerd Gallmann 

 

 

HEMELVAARTSDAG 
 

Op Hemelvaartsdag, 9 mei, gaan we in Buren 

traditiegetrouw dauwtrappen met onze katholieke 

geloofsgenoten. We hebben in de loop der jaren 

prachtige wandelingen gemaakt door de bedauwde 

natuur rondom Buren. We vertrekken namelijk om 

7 uur, deze keer bij de Sint-Lambertuskerk, voor 

een wandeling van ruim anderhalf uur. Als er veel 

regen is gevallen, is het advies om laarzen of 

stevige wandelschoenen aan te trekken. Na de wandeling is er om ongeveer 8.45 uur 

ontbijt in de kerk en om 10.00 uur is er een gezamenlijke dienst met een bijdrage 

vanuit beide kerken. De voorganger is ds. Bert Kuipers uit Rotterdam. Iedereen uit de 

PG Lingestreek is van harte welkom. In verband met het inkopen willen we graag 

weten of u komt ontbijten. Als u mee wilt wandelen, is het ook handig dat we weten 

dat u komt, dan vertrekken we pas als ieder aanwezig is. 

 

U kunt zich t/m zondag 5 mei voor de wandeling en/of het ontbijt opgeven op 

intekenlijsten in de kerk of bij Dorien Rots: dorienrots@live.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFIETJE 
 

Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen 

(Efez. 5 :14) 

 

Ontwaken, dat gaat nog wel. Opstaan is een dagelijkse strijd. 

 

mailto:dorienrots@live.nl


 

HEMELVAART 
 

Ze hebben Hem mogen zien 

ze hebben Hem mogen horen 

ze hebben Hem aangeraakt 

nu weten ze het, zijn vrienden 

nu weten ze het voorgoed 

dat Hij is teruggekomen 

terug uit de nacht van de dood 

nu kunnen ze het geloven 

ook zonder dat zij nog zien 

als het oog het oor niet bevestigt 

de hand Hem niet constateert 

  

Want ook dit nog moeten zij weten 

dat niemand Hem vast kan houden 

die reeds aan de dood ontkwam 

dat ook liefde Hem niet bezit 

  

Hij ontstijgt aan te kleine verlangens 

Hij ontstijgt tot Hij wereldwijd zegent 

de Heer van de schepping 

het hart van de hemel 

  

de stem die ons vasthoudt: 

verwacht Mij 

Ik kom 

 

(Inge Lievaart) 

  

Over een paar dagen vieren we het feest van Jezus’ hemelvaart. 

De discipelen, Jezus’ vrienden, weten het zeker: Jezus is teruggekomen uit de nacht 

van de dood. Met al hun zintuigen, hun ogen, hun oren en hun tastzin, hebben ze dat 

‘wetenschappelijk’ vastgesteld. WETEN wordt GELOVEN als Jezus is opgevaren naar 

de hemel. Dan geloven zijn vrienden, ook wij, op grond van wat we horen. We 

kunnen dat niet 

meer met onze ogen en tastzin bevestigen. Ook hebben zijn vrienden moeten leren 

dat niemand Hem voor zichzelf kan vasthouden: Hij is geen privé-bezit ook al hebben 

we Hem nog zo lief (denk aan Jezus’ verschijning aan Maria van Magdala: Houd Mij 

niet vast). Hij stijgt ten hemel en gaat onze te kleine verlangens te boven om tot een 

wereldwijde zegen te zijn. Van de schepping is Hij de Heer, van de hemel het hart. 

Zijn oproep tot volharding: ‘Verwacht Mij’, en Zijn belofte: ‘Ik kom’ houden ons met 

Hem verbonden. 



 

Oliebollenactie 10 april 2024 
 

Rond 16.30 uur “druppelden” de eerste venters binnen in de schuur van Joop en 

Corry. Koffie/thee/limonade en de overheerlijke oliebollen, gebakken door ons aller 

Joop stonden al klaar. Na wat “bijkletsen” gingen de 40 venters met volle bakken 

bollen op stap, de weergoden waren met ons. 

Al snel kwamen de venters met lege bakken terug. Waar wederom de koffie en de 

bollen klaarstonden, opnieuw was de sfeer erg gezellig. Eindresultaat: alle oliebollen 

op en een prachtige opbrengst van € 1912,75 

Ook middels dit stukje willen wij alle venters hartstikke bedanken voor hun 

geweldige, positieve inzet. 

Wij hopen in oktober weer een oliebollenactie te organiseren, tot dan!!!!!!!!!!! 

 

Corry en Gerda 

 

 

Diaconale werkgroep vakantieweek "West-Betuwe" 
 

Ook dit jaar wordt door de commissie vakantieweek Roosevelthuis West-Betuwe weer 

een vakantieweek georganiseerd in het zorghotel Hydepark, afd. Roosevelt paviljoen. 

Dit jaar van zaterdag 12 - zaterdag19 oktober. 

In het prachtige paviljoen dat midden in het bos staat, is plaats voor 39 gasten.  

De gasten die hiervoor in aanmerking komen, zijn diegenen die omwille 

van hun gezondheid niet in staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan; dan 

wel afhankelijk zijn van zorg en begeleiding van anderen. Ook mensen die weinig of 

geen sociale kontakten hebben, zijn van harte welkom.  

Het zou heel fijn zijn dat wij ook gasten vanuit onze gemeente kunnen verwelkomen. 

 

U kunt zich opgeven bij uw "bezoekdame/heer", bij één van de leden van het 

pastoraat of bij Gerda van Teeffelen: 0623830784  

 

Mocht dit stukje vragen oproepen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij 

opnemen. 

 

Gerda van Teeffelen 

secretariaat Vakantieweek West-Betuwe 

0623830764 

  



 

 

Slaapzakken 
 

De tijd van (kampeer)vakantie voorbereiden is weer 

aangebroken. De uitrusting wordt gecontroleerd en 

vervangen wordt wat is verouderd of versleten. Let eens 

specifiek op uw slaapzakken: Was u toch al van plan om 

die oude slaapzakken na zoveel keer wassen te 

vervangen door andere, denk dan eens aan Sheltersuit. 

Zij ontvangen uw slaapzakken heel graag om daar 

winterkleding voor armen en daklozen van te 

vervaardigen. Voor inlevering kunt u contact opnemen 

met één der diakenen. 

Giften zijn altijd welkom op rek.nr.  

NL82 RABO 0300 135 009 t.n.v. Sheltersuit. 

 

Info: Ed en Tine Snijders 

 

 

 

 

 

 

  

 

SPREEKWOORD VAN DE MAAND 
 

In zak en as zitten 

 

Iemand die ‘in zak en as’ zit, is verslagen, terneergeslagen, soms ook in 

financieel opzicht. 

Deze uitdrukking verwijst naar een oude gewoonte bij de Israëlieten,  

die een zakvormig rouwkleed van ruwe stof aantrokken en as over hun hun 

hoofd strooiden als teken van verdriet, bijvoorbeeld bij iemands overlijden.  

 

En ik richtte mijn aangezicht tot de Here God om te bidden en te smeken,  

in vasten en in zak en as. (Daniël 9: 3) 
 

 



 

 

Expositie 

 

Op verzoek van Anneke Kaai wil ik het volgende onder uw aandacht brengen: 

Anneke houdt een expositie over haar schilderijen. Zij schildert altijd Bijbelse 

taferelen. 

 

Dit jaar is het onderwerp…Openbaringen in Beeld. Ze is geïnspireerd door een preek 

van haar man. De expositie wordt gehouden in de Cunerakerk in Rhenen. Vanaf 26 

april 2024 tot en met 28 september 2024 is de expositie van de gehele serie 

Openbaringen in Rhenen. 

In Elburg wordt de expositie ‘gedreven door de Geest’ gehouden vanaf 18 mei 2024 

tot en met 31 augustus 2024 in het museum Sjoel te Elburg. 

 

Als u de expositie wilt bezoeken, wilt U dan altijd even op de site www.pknrhenen.nl 

kijken of er geen huwelijk of begrafenis is, in dat geval is de kerk gesloten. 

 

Martin Haagen 

 

 

 

 

 

  

 

Völckerfonds Zoelen 

 

Ondersteunt bij jubilea van verenigingen en clubs. 

Hebt u er al aan gedacht subsidie aan te vragen? 

 

Neem contact op met: Willem Lassche 

Wethouder v/d Burgstraat 9 

4011 GB Zoelen 

 



 

KERKRENTMEESTERS  
 

Opbrengst collecten: 

17 maart € 220,35 

24 maart € 121,10 

31 maart € 142,40 

14 april € 49,70 

 

Namens de Kerkrentmeesters, Maarten Verweij 

 

 

DIACONIE 
 

Opbrengst collecten: 

17 maart KIA-werelddiaconaat € 225,15 

24 maart Betuwse Jeugdkampen € 66,55 

31 maart Prot.Kerk Missionairwerk € 54,27 

14 april Betuwse Jeugdkampen € 55,20 

 

Namens de Diaconie, Dirk Slob 

 

 

BLOEMENDIENST 
 

Ter bemoediging en als groet van de gemeente zijn de bloemen gebracht bij: 

3 maart mevrouw H. van Olderen-Jansen 

17 maart mevrouw A. van Haaften-van Breda 

24 maart mevrouw L. van Malsen 

31 maart mevrouw T. de Jongh-de Wit 

14 april mevrouw M. Hey 

 

De volgende giften hebben we ontvangen: 

Via Ria Hol    € 10,00 

Via Gerda Verweij 2x  € 10,00 

Waarvoor hartelijke dank. 

  

De medewerkers van de bloemendienst, 

Teuni, Ton, Gerda, Henny, Gonnie, Geranne, Felicia Jenny en Ria 

 

 

  



 

 



 


